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Sayı: 38, 20 Şubat 1980 


KURUL ÖZEL SAYISI 


ÖĞRENCİ ARKADAŞ: 
Okul, burs, konut, vize, 


tercüme sorunlarını İTÖF'de örgütlenerek çözümle! 


17.Genel Kurul Yapıldı 


2 Şubat 1980 Cumartesi günü 
İTÖF 17. Olağan Genel Kurul'u Londra'da yapıldı. Federasyonumuzun üyesi derneklerden gelen delege ve konukların katıldığı Genel Kurul devrim uğrunda savaşta canlarını verenlerin anısına saygı duruşuyla açıldı. 

Başkanlık divanı seçimlerin- den sonra gündemdeki değiğişiklik önerileri görüşüldü, tüzük degişikliği ile ilgili maddenin gündeme eklenmesi oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra İTÖF'e üyelik için başvuran Imperial College ve Dorset derneklerinin durumları görüşüldü, çalışmaları Genel Kurul'a anlatıldı. Bu derneklerin ve yeni bireysel üylerin İTÖF'e üyeliği oybirliğiyle onaylandı. 

Genel Kurul boyunca Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelen ilerici, devrimci örgütlerin mesajları okundu. Genel Kurul'umuza bizzat katılan Etyopyalı İlericiler Birliği, Afrika Ulusal Kongresi Gençlik Seksiyonu, Avrupa Kürt Öğrenci Derneği Britanya Kolu, 


Ulusal Öğrenci Birliği, İşçi Partisi Ulusal Öğrenci Kolu, Solun Birliği ve birçok yüksek okul öğrenci birliği temsilcileri dayanışma mesajlarını okudular. 

Daha sonra İTÖF başkanı Yürütme Kurulu Raporunu Genel Kurul'a sundu. Raporda Türkiye'nin genel politik durumu ve gençliğin savaşımı anlatıldı, ülkemizde verilen anti-faşist, anti- emperyalist savaşıma omuz vermek için İngiltere'deki devrimcilerin birliğinin pekiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Gelecek dönem önümüzde duran sorunlarımız ve görevlerimizi Genel Kurul'a açıkladı. Yürütme Kurulu raporunu, saymanlık, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu raporları izledi. 

Genel Kurul boyunca delegeler salonu, "Yaşasın İTÖF", "Faşizmi İninde Geberteceğiz", “Faşizme Karşı Savaş Birliği”, "Kürdistandaki Baskılara Son" belgileriyle doldurdular. Duvarlarda “Müfettişliğin Kayıtsız Tutumuna Son", "Faşistlere Yaşam Hakkı Yok", "1416 Sayılı Yasa Kaldırılacak" belgileri göze çarpıyordu. 

Gündemin raporlar kısımından sonra verilen yemek arasında, İngiltere'nin dörtbir yanından gelen öğrenciler birbirleriyle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldular. 

Öğleden sonra gündemin raporlar üzerine tartışmalar ve karar tasarılarının okunması bölümüne geçildi. Londra'dan söz alan bir arkadaş, Türkiye'de devrimci durumun giderek daha yükseldiğini ve bunu devrimle sonuçlandırmanın bizler için de bir görev olduğunu söyledi. Ülkemizde savaşan tüm devrimcilere İngiltere'den sıcak savaşın dışında olsak bile omuz verme- nin gerektiğini vurguladı. 


iler Derneği, Gene vurg irliği, Ingiltere Kıb- 


rist renciler Birliği, Britanya 


Diğer bir konuşmacı ise geçtigimiz dönemde İTÖF'in çalışmalarında gördüğü aksaklıkları ve eksiklikleri belirtti, eleştirilerini getirdi. Federasyonumuzun demokratik kitle örgütü ilkelerini 

'guladı 

Leeds derneğinden söz alan 


“konuşmacı İTÖF'ün faşizme, 


emperyalizme ve tekellere karşı verdiği savaşın somut örneklerini verdi. Delege "İngiltere, faşistlerin örgütlenemediği tek Avrupa ülkesidir. İTÖF'ün uzun yıllar boyu verdiği savaşını sonunda faşistler bütün çabalarına karşın inlerinden çıkamıyorlar. İTÖF ileri demokratik halk devrimi için kararlılığını eylemleriyle görüşleriyle somutlamıştır. İşte bu yüzden İTÖF Türkiyli devrimci öğrencilerin kalesidir" diyerek faşizme karşı savaş birliğinin önemini dile getirdi. Bu konuda söz alan Loughborough, Imperial College, Sussex delegeleri faşizme karşı savaş birliğinin tek yolu İTÖF'ün aralıksız koyduğu eylemlere katılmaktır dediler ve bunun tüm devrimciler için bir görev olduğunu vurguladılar. Bu kongrede İTÖF'e üyeliği kabul edilen Dorset TÖD derneğinden bir delegenin yaptığı konuşmayı 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North London Polytechnic TÖD delegesinin konuşması takib etti. 

Delege İngiltere'de artan okul fiyatlarına karşı İTÖF'ün verdiği savaşımı anlattı. Yabancı öğrencileri tek bir çatı altında topla- 


«mal için çalışan Yabancı Öğren- 


ciler Ortak Eylem Komitesi'nde (JACOS) İTÖPF'ün öncülüğünü ve bu konudaki çalışmalarını belirtti. Yabancı öğrenciler üzerine uygulanan ırkçı-ayırmıcı politikayı açıkladı. 

Müfettişliğin kayıtsız tutumu ve öğrencilerin İTÖF'in önderliğinde bu tutuma karşı savaşı birçok delege tarafından vurgulandı. 

İTÖF yayınları ile ilgili olarak konuşan delegeler özellikle Öğrenci Gençlik gazetesinin satışının artırılması için öneriler getir- diler. Yazı ve parasal yönden desteklenmesinin önemini vurguladılar. 

Genel Kurul sırasında Türkiye'den ve Avrupa'dan gelen mesajlar alkış ve belgiler arasında okundu. Dayanışma mesajları İTÖF'ün gücüne güç kattı. Ankaralı Leninciler'den gelen mektupta, "Leninci ideolojiyi benimseyenler işçi ve öğrenci gençlik olmuştur. Oportünizm artık iyice iflas etmiştir. Diğer devrimci 


HGIZME KARÍ 


akımlar da bunalımın, çürümenin içindedir. Bunların çıkmazını çözecek olan da Leninci ideolojidir" deniyordu. 

Tartışmalardan sonra karar tasarılarının okunmasına devam edildi. Turkiye devrim hareketini ilgilendiren birçok konularda kararlar oybirliğiyle onaylandı. Ayrıca İTÖF'ün İngiltere'deki öğrencilerin somut sorunlarına yönelik karar tasarıları Genel Kurul'da büyük bir çoğunlukla kabul edildi. 

Daha sonra gündemin tüzük değişikliği maddesinde değiştirilmesi istenen bölümler önerildi. 
Tartışmalardan sonra tüzük değişikliği önerisi oy çoğunluğuyla reddedildi. 

Raporların aklanması ve Genel Yönetim Kurulu seçimlerin- den sonra İTÖF başkanı kapanış konuşmasında 17. Genel Kurul’ un örgütlü gücümüzü bir kez daha güçlendirdiğini, faşizme, emperyalizme ve tekellere karşı verilen savaşta Genel Kurul kararlarının bizlere ışık tutacağını belirtti. 

Genel Kurul gazetemiz Öğrenci Gençlik'e bağış toplanıldıktan sonra sona erdi. 


İTÖF 
MYK 
Raporu 


Sayın Genel Kurul Başkanlık Divanı, Değerli Delegeler ve Konuklar, 

"Yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur” diyen Türkiyeli öğrencilerin kalesi İTÖF, gücünü ve saygınlığını 19 yıldır militanlarının yılmadan yürüttüğü özverili ve disiplinli çalışmayla sağladı. 
İngiltere'de faşistlere örgütlenme hakkı, yaşam hakkı tanımadı. 
Bundan sonra da tanımayacak, ülkemizde işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın emperyalizme ve faşizme karşı kan ve ateş için- den geçen savaşımına gücü ölçüsünde omuz verdi. İngiltere'ye devrimci bir gelenek yerleştirdi. 
Militanların atak savaşımıyla hem nitel hem de nicel olarak güçlendi. Eksiklerimiz olmadı değil. 
Onları da gelen eleştirilerin ışığı altında değerlendirdik, düzelttik. 
İngiltere'deki tüm devrimci, demokratik öğrencilerin anti-faşist, anti-emperyalist savaş birliğini pekiştirmek için çalıştik. Faşizme karşı savaşımdaki kararlılıgımızı dosta düşmana gösterdik. 
Arkadaşlar, 

16. Genel Kurulu'muzun toplandığı 18 Şubat 1979 tarihinde sosyal demodrat CHP hükümeti iktidardaydı. CHP politik ve ekonomik alanda emekçi halkımızın çıkarlarına ters düşen bir politikayla kendini akıl almaz bir hızla deşifre etti. Ülkemizin IMF" ye NATO'ya bağımlılığını pekiştirdi. Ülkemizin ekonomik ve politik alandaki hiçbir sorununa çözüm getiremedi, getiremezdi. 
Burjuvazinin istemi sıkıyönetimi halkımıza dayatan Ecevit Hükürmeti sıkıyönetimi tüm ülke çapında kalıcılaştıracak ve ülkemizi prangalı çalışma kampına döndürecek olan "Olağanüstü Hal Yasası'nı gündeme getirdi. İşçi sınıfımızın bileğinin hakkıyla aldığı 1 Mayıs gösterilerini yasaklamak için İstanbul'u ablukaya aldı. Askeri işçi sınıfının üzerine sürdü. 6 Martta Istanbul Üniversitesi'nde faşistlerin bombalı saldırısında ölen öğrenciler için DİSK'in düzenlediği 2 saatlik Genel Greve karşı koydu. DİSK yöneticilerini tutuklattı. Devrimci örgüt ve yayınları kapattı. Kısacası işçi düşmanı yüzünü gösterdi ve id Ekim seçimleriyle gitti. İktidara gelen Demirel'in 'Milli Birlik” hükümeti Ecevit'in yarım bıraktığı işleri tamamlamaya girişti. Burjuvazinin has adamı olduğunu ispatladı. DGM yasalarını diğer gerici partilerin desteğini alarak gündeme getirdi. 

AP "anarşi, bölücülük, kışkırtıcılar ile mücadelesinde CHP'nin desteğini arıyor. Kahramanmaraş olaylarının 1. yıldönümünde direnme eylemeleri örgütleyen TöB—DER kapatıldı. 4,000 kişi sıkıyönetimce tutuklandı. Saldırılar daha da yoğunlaştı. 
Arkadaşlar, 

Geçtiğimiz dönemde işçi sınıfımız, emekçi halkımız ve gençliğimizin savaşımı da yüksek boyoutlara ulaştı. Soda işçileri uzun bir grevden sonra Mersin' den Ankara'ya yürüdüler, Beto- 


Devamı 2. sayfada 


(Baştarafı 1. sayfada) 


ya'da işçiler direnişe geçtiler, İzmir'de işçiler Tariş i işgal ettiler. 
Tüm ilerici öğrenciler bu işgali desteklemek , devrimci dayanışmalarını göstermek için harekete geçtiler. Burjuvazi tankıyla, tüfeğiyle saldırdı. İşçiler ve öğrenciler yiğitçe savaştılar. 

Ülkemizde işçi, öğrenci, köylü, gençlik emekçi halkımızın sävaşımındaki onurlu yerini alıyor. 
Emperyalizme, faşizme karşı savaşta gözünü kırpmadan can veriyor. Okullarda, mahallelerde barikatlar kuruyorlar. Faşist baskı ve teröre boyun eğmiyorlar. 

Devrimci gençlerimiz burjuvazinin ODTÜ'ndeki oyununu bozdular. Müsade etmediler ülkeyi güllük gülistanlık göstermek istemlerine. ODTÜ'nün devrimci geleneğini korudular. Devrinıci eylemi dosta düşmana gösterdiler. 

ülkemizde gençliğimizin önünde duran en önemli görevlerden biri Kürt-Türk gençliğinin savas birliğini sağlamaktır. Bur-Juvazi Kürdistan üzerinde en barbar yöntemlerini uyguluyor. Orayı bir kat daha fazla sömürüyor. 
Objektif durum ortak düşmana karşı ortak savaşım vermemizi dayatıyor. 

Sözün kısası ülkemizde kapitalizm bunalımdadır. Sorun yapısaldır. 1968'lerden beri gittikçe derinleşen devrimci durum hayatın her dalında kendini gösteriyor. Ülkemiz iç savaşın eşiğinde; önümüzde iki yol var: ya faşizm ya ileri demokratik halk devrimi. 


İngilterede ögrenci gençliğin savaşımı 

İngiltere'de faşistlere yaşam hakkı tanımamak, ülkemizde halkımızın verdiği anti-faşist, anti- emperyalist savaşıma gücümüz ölçüsünde omuz vermek için devrimci-demokrat tüm öğrencilerin savaş birliğini pekiştirmek için çalıştık. Faşizme ve emperyalizme karşı savaşta militanlığığımız ve kararlılığımız dostlarımxa güven, düşmanlarımıza ise korku saldı. 

, Türkiye'den öğrenci kılığında İngiltere'ye gönderilen faşistler geçtiğimiz dönemde örgütlenme girişimlerini hızlandırdılar. Manchester'de, Birmingham'da, Lonra'da devrimci öğrenci ve işçi arkadaşlarımıza saldırdılar. Her defasında da gerekli cevabı aldılar. 

Biz Manchester'de 27 şubattaki saldırı üzerinde durmak istiyoruz. Saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın mahkemesi devam etmektedir. Saldırgan faşistler gereken cevabı aldıklarında burjuvazi kavgada yere düşene bakarak yedi arkadaşımızı bir hafta tutukladı. 27 şubat-6 mart tarihleri arasında hapishanedeki arkadaşlarımızla devrimci dayanışmamızı bütün güçlerimizi Manchester'e yığarak gösterdik. Faşistler korkularından mahkeme- ye dahi gelemedi. 

Ne var ki faşistlerin Manchester'de, Bournemouth'da ve Glasgow'da el altından paçavra bir bildiri dağıtmaları Manchester ve Bournemouth'da kirli sloganlarını duvarlara yazma cesareti göstermeleri faşistlere karşı savaşımımızı daha da yükseltmeyi, İTÖF çatısı altındaki savaşkan birliğimizi daha da pekiştirmeyi dayatıyor. 

Arkadaşlar, 

Faşistlerin Avrupa'da tek örgütlenemedikleri ülke İngiltere' dir. İngiltere'deki tüm ilerici öğrencileri bu savaşa katmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bur- da faşistlere karşı verdiğimiz savaşımı yadsıyanları ve bu savaşımdan kaçanları deşifre etmeliyiz. İTÖF çatısı altındaki ilkeli birliğimizi pekiştirmeliyiz. 

Diğer önemli bir konu ise ülkemizden uzakta yaşamın getirdiği zorluklardır. Burs, okul ücretleri vb. Bu sorunların üzerine bir de müfettişliğin kayıtsız tutumunu eklersek yaşam öğrenciler için ateşten bir gömlek oldu. 
Görevi öğrencilere yol göstermek, onlara yardım etmek olan müfettişlik hiç bir soruna çözüm 


İTÖF MYK Raporu 


getiremediği gibi bürokratik engellemeleri de öğrencilerin önüne dayadı. Burslar yetersizmiş, geç gelirmiş umurunda bile değil. 
Ama kimin asker kaçağı, kimin olmadığının Jandarmalığı görevini eksiksiz yerine getiriyor. 

Bu somut sorunların çözümü federasyonumuzun ana çalışma alanlarından biri oldu. 13 ekimde Londra'da "Akademik Sorunlar Forumu” düzenledik. 30 
ocakta yine Londra'da öğrenci müfettişliğinin önündeki protesto göslerisini örgütledik. Hakkımızı alabilmenin tek yolu örgütlü gücümüz olduğunu ve onu söke söke alacağımızı haykırdık. 

Arkadaşlar, 

İngiliz hükümetinin ırkçı politikası ve okul ücretlerindeki astronomik artışlar yüzünden çoğu 


öğrenci arkadaşlarımız okullarını bıraktı, Bu da önümüzdeki önemli savaş alanlarından biridir. 
İTÖF bu savaşımda da en önde yürüyor. Bunun için tüm yerli yabancı öğrencilerle birlikte savaşımını yükseltti. Bugün Ingiltere'nin dört bir yanına yayılan JACOS idoint Action Committee of Overseas Students)'un kurulmasında öncülük etti. Bulunduğu bölgelerde okul işgallerini örgütledi, aktif olarak katıldı. Savaşımımız sürüyor. 


Geçtiğimiz dönem çalışmaları Yöneticiler olarak bizler, geçtiğimiz dönem çalışmalarımızın dökümünü sizlere sunuyoruz; İngiltere'de bugüne kadar örgütlenemeyen faşistlerin 


örgül- 


lenmek için gözle görünür bir Çaba harcadıklarını biliyoruz. Manchester'de 27 şubatta faşistler yedi İTÖF üyesi arkadaşımıza saldırdılar, ve her zaman olduğu gibi gereken cevabı aldılar. Burjuvazi kavgada yere düşene bakarak yedi arkadaşımızı bir hafta tutukladı. Hapishanede bir hafta tutuklu bulunan arkadaşlarımızla devrimci dayanışmamızı gösterdik. 27 şubat - 6 mart tarihleri arasında bütün gücümüzü Manchester'de (o yoğunlaştırdık. 6 
mart tarihinde mahkeme önünde yapılan gösteriye ( İngiltere'nin dört. bir yanından gelen anti- faşist öğrencilerin somut eylem birliği sağlandı. 6 mart günü düzenlenen forum bu eylem birliğinin somut göstergesi oldu. Daha sonra "27 Şubat Faşist Saldırı 


Üzerinde" adlı çıkarttığımız bildiriyle somut durum Türkiyeli kamuoyuna duyuruldu. 

12 Mart 1979 tarihinde başlayan ve altı gün süren Leeds-Londra "Faşizme Karşı Savaş" yürüyüşünün örgütlenmesine aktif olarak katıldık. Anti-faşist, anti-emperyalist savaştaki kararlılığımızı ve gücümüzü dosta düşmana gösterdik. 

Daha sonra çalışmalarımızı özellikle 1 Mayıs eylemi yönün- de yoğunlaştırdık. Yığınsal katılumı sağlamak için lisan okullarını yoğun bir şekilde gezdik, fabrikaların dolaşılmasına aktif olarak katıldık. 

6 nisan tarihinde Afrika Ulusal Kongresi kurtuluş örgütü üyesi genç savaşçı Solomon Mahlangu ile dayanışma eylemine katıldık. Sabaha kadar sürdü. 

Yine nisan ayında "National Front'un Islington Town Hall’ de bir toplantı düzenlemesi üzerine, Anti-Nazi League'nin örgütlediği eyleme katıldık. Çıkardığımız İngilizce bir bildiriyle, Ingiltere'de Türkiye'den gelen faşistlerle, National Front'un gizli toplantılar yaptığını vurguladık. 
Bu yoldaki eylemlere aktif bir şekilde katılacağımızı belirttik. 

23 Nisan, 3 Eylül ve 6 Ocak 
tarihlerinde İngiltere'ye gelen öğrencilerin kayıt iliskilerini örgütledik. Geceden başlayan ey-- lemler sabaha kadar sürdü. Eylemler boyunca yeni gelen öğrencilere İTÖF tanıtıldı çeşitli yayınlar satıldı. Ayrıca öğrencilerin çeşitli ihtiyaçları karşılandı ve sınav hakkında bilgi verildi. 

6 Mayıs tarihinde Leeds'de 
merkezi eylem olarak düzenledigimiz Deniz, Yusuf, ve Hüseyin'i anma gecesine yüksek katılım sağlandı. Bu eylem Deniz, Yusuf 


ve Hüseyin'e sunulan en iyi armağan oldu. 
“ Geleneksel İTÖF yılsonu şen = 


liği 23 Haziran'da Sussex" yapıldı. Çeşitli spor karşılaşmalarının yapıldığı eylemde bir de gece düzenlendi. Bu eylemin İngiltere'nin çeşitli yörelerinden gelen öğrencilerin tanışıp kaynaşmasına büyük katkısı olmuştur. 

23. Kuruluş yıldönümü kutlayan Avrupa'daki Kürt Öğrenci Derneğinin toplantısına katıldık. 
Çoşkuyla karşılanan İTÖF temsileisinin sunduğu mesaj özetle şöyle diyotdu. 'Biz Kürt halkının kendi kaderinin kendisinin tayin etmesi hakkını ikircimsiz savunuyoruz. Ancak bu temelde Türk ve Kürt gençliğinin eylem birliğini sağlayabiliriz. 

İTÖF geçtiğimiz dönem içinde üç merkezi seminer düzenledi. 
“Türkiye'nin Sosyo Ekonomik Düzeni ve Faşizm”, "İleri Demokratik Halk Devrimi” ve “Kürt Sorunu" konulu seminerler geniş ilgi gördü. Seminerlere çok sayıda Türkiye'li öğrencinin katılması genel teorik sorunlara ve bu sorunların Türkiye'ye ilişkin olarak ele alınmasına duyulan canlı ilginin kanıtı oldu. 
İTÖF'ün çalışmalarına ışık tuttu. 


Londra'da 20 Eylül tarihinde oynanan Fenerbah çe-Arsenal maçına gidişini örgütledik. Bu eylem sempatizan halkasının genişlemesi yolunda ileri bir adım oldu. Ayrıca Öğrenci Gençlik ve iTÖF el kitabının satışı için iyi bir ortam vardı ve bu en iyi bir şekilde değerlendirildi. 


. 29 Eylül'de Öğrenci Müfettişliği ile öğrencilerin somut sorunları üzerine bir toplantı yaptık. 
ngiltere'de öğrenci kılığındaki faşistlerin öğrenciliklerinin iptal edilmesi gerektiğini vurguladık ve öğrencilerin somut sorunlarının çözümünde kayıtsız kalınmasını protesto ettik. Öğrenci Müfettişini 13 Ekim'de düzenlenen “Akademik Sorunlar Forum"'una çağırdık. 


, 30 Eylül'de B'ham Üniversitesi Ünion'unun yabancı öğrenciler için düzenlediği tanışma gecesine katıldık. 


3 


Freshers Weekler 


Her Üniversite'de Akademik dönemin başında düzenlenen “Freshers Week''lere ITÖF dernekleri aktif olarak katıldılar. 
''Freshers Week™' boyunca masalar açarak yeni gelen öğrencilere derneklerin ve İTÖF'ün çalışmaları anlatıldı. Öğrenci Gençlik ve IİTÖF el kitabı satıldı. Bütün "Freshers Week'lere İTÖF temsilcileri de katıldılar. Ayrıca İTÖF'ün bursların geç gelmesine ve eksik gelmesine karşı başlattığı kampaya için çıkarttığı imza formlarına imzalar toplandı. 
Freshers Week'ler boyunca yeni gelen öğrencilerle eski öğrencilerin kaynaşması sağlanmıştır. 

7 ekimde Londra İşçi Birliği' 
nin 1. Olağan Genel Kuruluna katıldık, dayanışma mesajımızı sunduk. 

13 ekim tarihinde Londra'da 
düzenlediğimiz "Akademik sorunlar” forumuna katılım yığınsal oldu. Eyleme öğrenci Müfettişi de çağrılmasına rağmen gelmedi. Öğrencilerin somut sorunlarını dinlemekten kaçtı. İngiltere'de öğrenim gören bizlerin, okul, yurt, burs, okul ücreti, dil ve v.b. sorunların çözümü için İTÖFP çatısı altındaki örgütlülüğümüzün daha da yığınsallaştırılması ve bu sorunların kalıcı çözümünün bu düzende olmayacağının vurgulandığı toplantıda Müfettişliğe ve Milli Eğitim Bakanlığına karşı kampanya düzenlenmesi (burslardaki rezaletle ilgili imza formlarının) yaygınlaştırılması ve okul ücretlerinin artışına karşı savaşımımızı yükseltmemiz karar altına alındı. 

Örgütlenme çabasını hızlandıran faşistlerin Manchester ve Bournemouth 'da kirli sloganlarını duvarlara yazmak cesaretini gösterdiler. 15 ekimde İngiltere' nin dört bir yanından gelen anti-faşist savaşcıların da katılımıyla bu kirli sloganları duvarlardan kazıdık. 

. Burnunun dibinde 13 ekimde İTÖF'ün düzenlediği forumdan kaçan Müfettiş 21 ekimde Mancehester'de sessizce bir toplantı düzenledi. Toplantının haberini alır almaz Manchester'e gittik. 
Akademik Sorunlar forumundan neden kaçtığını sorduk. Somut sorunlarımızı ilettik. Aldığımız cevaplar yuvarlak ve kaçamaktı. 
Neden öğrenci kılığındaki faşistlerin öğrenciliklerinin silinmedigini, bir tavır alması gerektiğini söyleyince Müfettiş yine suskundu. İTÖF militanlarının bu sorunlarının cevapsız Kalması Manchester'deki öğrenci kitlesinde Müfetttişe ve temsil ettiği makama karşı kin, İTÖPF'e karşı ise sempati gittikçe arttı. 

, 29 ekimde kardeş örgütümüz İTİB'in Londra'da elçilik evi önünde düzenlediği faşizme ve emperyalizme karşı savaş gösterisine ve yürüyüşüne katıldık. 
Anti-faşist, anti-emperyalist savaştaki kararlılığımızı gösterdik. Ülkemizdeki sınıf savaşımının boyutlarını ilerici İngiliz kamuoyuna duyurduk. İngiltere' de örgütlenme çabası içinde olan faşistlere yaşam hakkı tanımıyacağımızı haykırdık. 

31 ekimde İmperial College'in 
genel kurulu oldu. Bu genel 


kurulda İmperial College'li öğrenciler, faşizme, emperyalizme ve tekellere karşı savaşımını İTÖF çatısı altında sürdürmeye karar verdiler, ve ITöF'e üye oldular. 

4 kasımda Etyopya Devrimi' 
nin kutlama toplantısına davet edildik. Sunduğumuz mesajda Etyopya gençliğinin sosyalizmi kurma savaşımına gücümüz ölçüsünde omuz vereceğimizi belirtik, devrimci dayanışmamızı gösterdik. 

31 ekimde derneğimiz BTÖD' 
ün düzenlediği "İngiltere'de Faşistlere Yaşam Hakkı Yok” forumu yığınsal oldu. İngiltere'nin dört bir yanından gelen anti- faşist savaşçılar faşizme karşı savaş birliğinin önümüzdeki en önemli görev olduğunu belirttiler. Forumun sonunda katılanların oybirliği ile çıkan bildiride 
28 kasımda ve ocak ayında 


: à Mi. 
Etyopyalı İlericiler Birliği temsilcisı mesajını sunarken 


GÜNDEM 


Açılış 
Başkanlık Divanı Seçimi Üyeliklerin Durumu 


a. 
b. 


Dernekler 
Bireysel Üyeler 


Raporlar 


a. 
b. 
c. 
d. 


Yürütme Kurulu Raporu Saymanlık 

Denetleme Kurulu 

Onur Kurulu 


Raporlar Üzerine Tartışmalar 


ve Karar Tasarıları 


. Genel Politik Durum 

. İngiltere'de Faşizme Karşı Savaşım 

. Akademik ve Demokratik Haklar 

. Emperyalizme Karşı Savaşan Ülkelerin Gençliği 


ile Devrimci Dayanışma 


. Örgütlenme 
. Dış Örgütlerle Bağların Pekiştirilmesi 


g. 


Yayınlar 


6. Aklama 
T. Seçimler 
8. Kapanış 


yapılacak mahkemelere yığınsal katılımın sağlanması yolunda çalışmalar yapmayı karar altına aldık. 

7 kasımda MÜTÖD'ün düzenlediği "Türkiye'de Demokrasi" konulu seminere katıldık. Manchester'den çok az sayıda katılımın olması MÜTÖD yöneticileri- nin öğrencileri pasifleştirmesinin bir göstergesi olarak yansıdı. 

T kasımda BTÖD'ün genel kurulu oldu. 

18 kasımda Dorset TÖD'ün 
düzenlediği Kültür Gecesi Bournemouth'ta sempatizan halkamızi genişletti. Başarılı geçen geceye 100'ün üzerinde Türkiyeli öğrenci katıldı. 

18-19 kasım tarihlerinde Southwark TÖD ve PNL TÖD'ün genel kurulları yapıldı. 

21 kasımda merkezi eylem 
olarak düzenlediğimiz "İngiltere" de Faşistlere Yaşam Hakkı Yok" yürüyüşü örgütleme çabası içinde olan faşistlere gözdağı, anti-faşist savaşçılara güven verdi. 
Eylem boyunca İngiliz kamuoyuna ülkemizdeki ve İngiltere deki gelişmeler duyuruldu, onların desteği alındı. Eylem yığınsallığı ve militanlığı açısından başarılı oldu. Aynı gün bir de forum düzenlendi. 

14 kasımda İngiliz hükümetinin davetlisi olarak Londra'ya gelen Endonezya devlet başkanı faşist diktatör Suharto'yu protesto gösterisi Liberation örgütü tarafından düzenlendi. Federasyonumuz İTÖF'de bu protesto gösterilerine aktif olarak katıldı ve devrimci dayanışmasını gösterdi. 

1 aralıkta Loughborough'da 
“ölümsüz Che'yi anıyoruz" toplantısını LTÖD düzenledi. Che' nin savaşımını anlatan konuşmalardan sonra bir de film gösterilen toplantı gücümüz ölçüsünde ölümsüz savaşcıya iyi bir armagan oldu. 

9 aralıkta LTÖD ve Thames 
Poly'nin genel kurulları oldu. 

28 kasımda, şubat ayında bir 
devrimci arkadaşımıza saldıran 


faşistlerin mahkemesi yapıldı. 
Derneğimiz BTöD mahkeme önünde bir gösteri ve daha 


sonra da şehir merkezinde anti- faşist yürüyüş düzenledi. Faşizme karşı daha da bilendik ve bu savaştaki kararlılığımızı ispatladık. Devrimci arkadaşımızla dayanışmamızı gösterdik. Eylem- den sonra düzenlenen forumda çıkan ortak bildiride faşizme karşı savaş birliğimizin daha da güçlendirilmesini vurguladık. 

Aralık ayı içinde dört gün süren NUS konferansına daha önceki senelerde olduğu gibi NUS uluslararası konuğu olarak katıldık. Dört gün süren konferansta NUS başkanı, İTÖF'ün başını çektiği JACOS ile ortak eylemler yapacağını belirtti. Faşistlerin öğrenim kurumlarından atılmaları için Mam Maıl'de bu konuda geniş bir açıklama yer alması sağlandı. 

Londra'daki derneklerimiz, Imperial College TÖD, Southwark College TÖD ve NLP TÖD'ün North London Poly'nin Union binasında düzenlediği gece yığınsal oldu. 

30 ocakta Müfettişliğin önünde "Burslardaki rezaletin Mü- 
(Devamı 5. sayfada) 


Genel Kurul Kararları 


FAŞİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ 


Ülkemizde devleti ele geçirmiş olan tekelci burjuvazi tüm olanaklarını ekonomik bunalımdan çıkabilmek amacıyla iç sömürüyü derinleştirmek için kullanıyor. Dışarı açılmada çeşitli engelleri olan finans-kapitalin temel sömürü kaynağı Türkiye işçi sınıfı, emekçisidir. Emperyalizmle içiçe olan bu sömürü ağı, işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın iliğini kurutuyor. Türkiye, çelişkilerin olağanüstü derinleştiği devrimci durum yaşıyor. İşçi sınıfı kendi emeği fabrikalara sahip çıkıyor. Devrimin öncüsü işçi sınıfı ayakta. Burjuvazinin faşist saldırılarına karşı Tariş 'te, Çiğli İplik'te, Alsancak Zeytinyağı fabrikalarında işçiler direnişte. Fabrikaları işgal ettiler. 
Tüm devrimci, demokrat örgütler işçi sınıfının çevresinde halkalanıyor. Gençlik işçi sınıfının savaş yolundan yürüyor. Faşizme karşı savaş geleneğini boykotlarda, yürüyüşlerde, işkence ve zulmü protesto mitinglerinde, Kahramanmaraş katliamını, sıkıyönetimi, faşist saldırıları protesto yürüyüşlerinde o yaşatıyor. 
Tariş işçilerini desteklemek için İstanbul, Ankara, Ege Üniversite- 


si öğrencileri direnişte. 

Kapitalizm çıkmazda. Bu çıkmazdan kurtulabilmenin iki yolu var. Ya burjuvazi açık-kanlı diktatörlüğünü dayatacak, böylece halkın aşırı sömürüsünü garanti altına alacak, ya da işçi sınıfımızın öncülüğünde sosyalizme açılan ileri demokratik halk devrimi gerçekleşecek. Faşizme, emperyalizme ve tekellere karşı savaş en başta ileri demokratik halk devrimi için ardıcıl savaşla olur. Faşistlerin kökünü kazımak için verilen savaşım, emperyalizme, finans-kapitale karşı savaşımdan ayrılmaz. 

İTÖF bugüne dek, faşistlerin tüm saldırılarına karşı, onları inlerinde gebertme savaşımında bir adım gerilemedi. Bu kararlı ve savaşkan tutumuyla Türkiye devrimci hareketi içinde görevinin bilinciyle hareket etti. 


İTÖF 17. Genel Kurulu, 

Anti-faşist, anti-emperyalist platformda örgütlü savaşımı yükseltmeyi, tüm devrimci, demokrat öğrencilerin savaş birliğini pekiştirmeyi, bu birliği İTÖF çatısı altında etkin kılmayı karar altına alır. 


FAŞİSTLERİ DEVRİMCİLER YARGILAYACAK 


İşçi sınıfımızın, halkımızın devrimci savaşımının yanında onurlu yerini alan İTÖF, faşizme ve emperyalizme karşı yürütülen savaşın kopmaz bir parçası oldu-Bunu devrimci eylemleriyle ispatladı. İTÖF'ün ve İTÖF'ün militan üyelerinin İngiltere'deki faşistlere karşı savaşımı tüm anti- faşist, anti-emperyalist öğrenciler için örnek oldu, savaş azmini biledi. 

Türkiye'deki saldırı merkezlerinden aldıkları emirlerle İngiltere'ye kanlı ellerini uzatan faşistler, her saldırı girişimlerinin karşısında derslerini aldılar. Türkiye'de yürütülen savaşımın kopmaz bir parçası olan devrimci savaşımızın boyutlarından korktukları için saldırdılar. Saldırıları sonuç vermedi. Anti-faşist tüm öğrencilerm savaş birliği ITÖF, bu uzanan başı ezdi, geçti. 

Geçen yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci kılığında gönderilen faşistler Londra, Leeds, Birmingham ve Manchester'de bir dizi saldırı girişimlerinde bulundular. Ne var 


ki faşistler baltayı taşa vurdular. 
Çıkan çatışmada devrimciler onları doğduklarına pişman ettiler. 
Olaylar -mahkemelere yansıdı. 
Burjuva mahkemeleri faşistleri koltuklayıp, devrimcileri yargılamaya kalktı. İngiltere'nin tüm kentlerinde yapılan yürüyüşler, mahkeme önündeki gösteriler, İngiltere'deki anti-faşist savaşçıların savaşımlarında kararlılıklarının en güzel anlatımı oldu. 

Yıllardır örgütlenme çalışmaları sürdüren faşistler İngiltere' de bir türlü örgütlenemediler. 
İTÖF çatısı altında birliklerini kuran anti-faşist öğrencilerin anti-faşist savaşı bunda önemli rol oynamıştır. 

İTÖF 17: Genel Kurulu, bugüne dek olduğu gibi, sağda sol- da kanlı sloganlar çiziştiren katillere karşı bundan böyle de sessiz kalmaması; anti-faşist, anti- emperyalist ilkeli savaşımımızı kararlılıkla sürdürmeyi; yakında Manchester'de yapılacak 7 arkadaşımızın duruşmasını faşistleri yargılama platformuna dönüştürmeyi karar altına alır. 


SIKIYÖNETİM 
HALKA KARŞIDIR 


Burjuvazi halkımız üzerinde yıllardır sürdürdüğü bunalımın yükünü gün be gün yoğunlaştırıyor. 
İçine düştüğü ekonomik bunalımın yükünü halkımızın sırtına yüklemek için, “ekonomik” şiddet uyguluyor. Orduyu, polisi, tüm devlet aygıtını bu ekeonomik şiddeti garanti altına alacak faşist diktatörlüğü dayatmak için kullanıyor. Sıkıyönetimler eliyle her geçen gün giderek daha kanlı boyutlar alan kitle katliamları düzenleniyor. Oo Kahveler bombalanıyor, evler basılıyor, kitaplar toplatılıyor, demokratik kitle örgütleri kapatılıyor, sokaklarda otomatik silahlarla insanlar kurşunlanıyor. 

Halkımızın can güvenliği, yaşama hakkı ayaklar altına alınıyor. İşçi sınıfımızın, tüm emekçilerin ve Kürt halkının baskı, ezgi ve sömürüye karşı yükselttiği savaşım kanla, terörle bastırılmaya (o çalışılıyor. Devrimci hareketi okarşı-devrimle bastırma konusunda AP'si, CHP' si tüm burjuva partileri tetikte. 
Karşı-devrimci önlemleri daha da derinleştirmek, o kalıcılaştırmak istiyorlar. DGM'ler yoluyla sıkıyönetimleri boğazlama yolundalar. Demirel'in de, Ecevit'in de 


ağzından düşürmedikler "Olaganüstü' Yasa tasarıları hazır bekliyor. 


Sendika ve Dernekler Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası, sıkıyönetimin yumruğunu işçilerin, emekçilerin tepesi- ne daha hızlı indirecek biçimde değiştiriyor. Sıkıyönetim komutanları 'anarşı" ve "bölücülüğe" karşı yürütülen çalışmaların daha da etkin hale getirilmesi için yetkilerin arttırılması gerektiğini söylediler. Partamentodaki şiddet yasalarının bir an önce çıkmasını istediler. Burjuvazi hızını alamıyor. Başta işçi sınıfımız olmak üzere halkımızın yüklettiği devrimci savaşımı boğmak için sıkıyönetim yasasında da değişiklik yapıyor. 

Burjuvazinin devletin bütün olanaklarını kullanarak yoğunlaştırdığı bu kanlı saldırılara karşı işçi sınıfımız, emekçiler yılmadan savaşıyorlar. Bunun örneklerini son Kahramanmaraş olaylarının yıldönümü direnişlerinde, işçi direnişlerinde, devrimci demokratik örgütlerin yıgınsal eylemlerinde gördük. 

İTÖF; Sıkıyönetim, Ecevit hükümeti döneminde ilan edildiginden bu yana sıkıyönetime karşı düzenlediği eylemlerle Türkiye'de yürütülen devrimci savaşıma omuz verdi. 

İTÖF 17. Genel Kurulu, sıkıyönetime ve sıkıyönetim altında çıkarılmaya çalışılan her türlü faşist şiddet yasalarına karşı aktif savaş vermeyi, bu savaşı daha yığınsal sürdürmeyi, bu yönde militan eylemler düzenlemeyi karar altına alır. 

Yaşasın faşizme karşı halkımızın devrimci savaşı! 

Faşizmi ininde geberteceğiz! 


KÜRDİSTANDAKİ 
BASKILARA SON 


Türkiye burjuvazisi bir iç sömür- ge durumuna soktuğu Türkiye Kürdistanı'nı her zaman amansızca ezdi. 10 milyonluk bir ulus yok sayıldı, ulusal hakları çiğnendi, yoğun sömürü altında tutuldu. Burjuvazi Kürt halkını her türlü ulusal haklarından yoksun bırakmak için, ırkçı siyasetini, Kürt halkını yığınsal katliamlardan geçirerek uyguladı. Ulusal zulme Oo başkaldıran binlerce Kürt'ü yoketti. 

Kürt halkına karşı düzenlenen kanlı saldırıların bir yeni örneği, 22 aralık 1978'de planlanıp, faşist terör örgütleri eliyle uygulanan Kahramanmaraş katliamıdır. Makinalı tüfeklerle çoluk-çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları kırımdan geçirdiler. Evleri basıp, masum insanları delik deşik ettiler. Binaları ateşe verdiler. Yaralılara saldırıp öldürdüler. Kahramanmaraş'ta faşistler 
200 yurttaşımızı öldürdü, 
1000'in üzerinde yaralı bıraktılar. Burjuvazi katliamın arkasından sıkıyönetimi dayattı. 

Bu katliam, burjuvazinin Kürt 


halkı üzerinde Cumhuriyetin ku- 


ruluşundan buyana izlediği ezgi siyasetinin ne ilk örneği idi, ne de sonu olacaktır. Ama burjuvazinin bu saldırıları, katliamları, Kürt ve Türk halklarının ortak savaşlarıyla yok edilecektir. 

İTÖF 17. Genel Kurulu her türlü ulusal baskı ve sömürüye, Kürt ulusu üzerinde yoğunlaşan saldırılara karşı Kürt gençliğiyle beraber daha aktif bir savaş yürütmeyi, Kürt halkının ayrılma hakkını kayıtsız-şartsız savunmayı, Kahramanmaraş katliamının sorumlularından hesap sormayı, faşizme ve emperyalizme karşı Türk halkı ile birlikte savaşan Kürt halkının eylemlerini desteklemeyi, onlara aktif olarak katılmayı karar altına alır. 

Kahramanmaraş katliamının 
1. senesinde faşistlere olan hıncımızı yeniden biliyor, bu katillere karşı savaşta daha güçlü ve kararlı ilerliyoruz. 

YAŞASIN KÜRT-TÜRK 
SİNİN SAVAŞ BIR- 
-i I! 


MÜFETTİŞLİĞİN 
TUTUMUNA KARŞI 
SAVAŞ 


İngiltere bölgesine sayısız öğrenci müfettişleri geldi. Faşisti, gericisi, sosyal demokratıyla. Ama hep aynı tas aynı hamam olarak kaldı. 

Federasyonumuzun müfettişlik kurumuna karşı tutumu her zaman ilkesel olmuştur. 
İTÖF yalnız eleştirmekle, kınamakla kalmadı, aynı zamanda müfettişliğin boş bıraktığı İngiltere'deki öğrenci yığınının elin- den tuttu, sahipsiz bırakmadı. 
İTÖF gerçek bir öğrenci temsilcisi, özverili bir hizmet bürosu, ilerici bir kültür ateşesi oldu. 

İTÖF önceleri müfettişliğin tutumunu “kayıtsız” olarak değerlendirerek savaşımını bu belgi etrafında yoğunlaştırdı. Ancak Kasım ayında düzenlenen "Akâdemik Sorunlar Forumu" müfettişliğin yeni bir tavrını ortaya koydu. 

Öğrencilerin gerçek sorunları üstüne bilgilenme, öneri alma olanağını, müfettişlik foruma gelmeyerek geri tepti. Forumun değerlendirilmesi sonucu genişle tilen İTÖF El Kitabı'nın öğrenciler arasındaki dağıtımını baltaladı. Böylece her zamanki kayıtsız tutuma bir de bu bozguncu tutum eklendi. Müfettiş Forum'a gelmeyerek, Forum'dan değil, 


gerçekte öğrencilerin sorunlarından kaçtı. 
Federasyonumuz Forum 


dan sonra müfettişliğin önünde bir gösteri düzenledi. Gösteri sırasında öğrenciler akademik ve demokratik istemlerini müfettişliğe bildirdi. Müfettiş göstericilerin karşısına çıkmayarak, binlerce öğrencinin imzaladığı dilekçeleri almayarak, istemlerimizi reddetmiş oldu. Müfettişliğin, ülkemizin kokuşmuş, gerici eğitim düzenin bir ürünü, anti- demokratik bir organ olduğu bir kez daha belgelendi. 

ITÖF bundan böyle de müfettişliğin kayıtsız ve bozguncu tutumuna karşı ilkesel savaşımını sürdürecek, onun yerine getirmediği görevleri öğrenci yığınının kendisi adına özveriyle omuzlayacaktır. 


DEVRİMCİ BASINA 
ÖZGÜRLÜK 
Türkiye'de devrimciler, demokratlar, ilericiler üzerine yapılan süregen saldırılar, katliamlar her geçen gün yoğunlaşıyor. Demokratik kitle örgütlerine karşı kanlı uygulamalar, örgüt üyelerine düzenlenen, hain tuzaklar gözler önünde. Devrimci öğretmenimiz Talip Öztürk katledildi. Istanbul Üniversitesi profesörü Ümit Doganay kendilerine Türk İntikam Tugayları (TIT) adını veren faşist katillerce kurşunlandı. Cavit Orhan Tütengil ve binlerce yiğit devrimci öldürdü. Katledilenlerin sayısı günde ortalama 10'a yükseldi. Son olarak 24 Aralık'ta Kahramanmaraş katliamının 1. 
yıldönümünde direniş eylemleri örgütleyen TÖB-DER kapatıldı, 
400 kişi sıkıyönetimce tutuklandı (gösterilere katılan 400 
öğretmene işten el çektirdi 50' ye yakın okul müdürü ve yardımcı tutuklandı). TÖB-DER'in yanısıra tüm devrimci örgütlerin eylemleri yasaklandı, yayınları kapatıldı. Ya da sansür kondu. 
Yayınları satanlar sıkıyönetimce 

yargılanıyor". 

TÖF 17. Genel Kurul'u devrimci örgütlere, yayınlara, basına yapılan bu faşist saldırıları siddetle protesto eder, kapatılan devrimci örgütlerle dayanışmasını sonuna dek sürdürmeyi, dayanışma ve protesto eylemleri düzenlemeyi bu eylemlerde İngiliz kamuoyuna ve tüm yabancı devrimci örgütlere Türkiye'deki devrimci basın üzerindeki baskılardan haberdar etmek için vargücüyle çalışmayı karar altına alır. 

Devrimci basına özgürlük! 


OKUL ÜCRETLERİ 


İngiltere ve Türkiye hükümetleri birbirinden gerici bir eğitim politikası uygulamakta adeta yarışıyorlar. 1979'da, İngiltere, %33 oranında arttırdığı okul ücretlerini, 1980 için “2200 arttırmayı kararlaştırırken Türkiye buna bağlı olarak burslu öğrencilerin sayısını azaltıyor. İngiltere'deki yabancı öğrencilerin o sayısını azaltmak için her iki hükümet elele verip öğrencilere korkunç baskılar uyguluyor. Okuldan atıyor, bursunu geri çekiyor ve sürekli öğrencinin boğazını ekonomik olarak sıkıyor. Tüm bunlar zaten kısıtlı olanaklarla sür- 


se 


da ırkçı, ayrımcı bir öz taşımaktadır. 

Yabancı öğrencilere yöneltilen somut ekonomik darbeler, ırkçı-ayrımcı uygulamalar örgütlü eylemi ivedi bir görev yaptı. 
İTÖF, JACOS'un kurulmasına önayak olarak bunu bir ölçüde yerine getirdi. Tek çıkar yolun örgütlü ve yığınsal yerli, yabancı tüm öğrencilerin birlikte eyleminden geçtiğini vurguladı. Ne ki uygulamalar sürüyor, baskılar artıyor bunun karşısında. 


İTöÖF 17. Genel Kurulu; 

1. JACOS'u güçlendirip, eylemlerine katılmayı, 

2. Çeşitli okullarda yapılan eylemlere aktif olarak katılmayı, 

3. NUS ile bu konudaki diyaloğumuzu arttırıp, çalışmaları yaşama, eyleme geçirmeyi, 

4. Türkiyeli öğrencileri bu konuda bilgilendirmek için çalışmayı karar altına alır. 
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ÖRGÜTLENMEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ 


Ülkemizde derinleşen bunalım Türkiyeli öğrenciler arasında kendisini bütün güçüyle duyuru- 


yor. 

İngiltere'de de pahalılık ve okul ücretleri yoluyla yabancı öğrenciler üzerine yapılan baskılar örgütlenmenin önemini daha da arttırdı. Öğrencilerin haklarını savunmak için, İTÖF çatısı altında örgütlenmeleri daha büyük önem kazandı. Özellikle faşistlerin İngiltere'de örgütlenme Çalışmaları başlatma istekleri İTöF'lü mititanlara yeni görevler yüklüyor. 

Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye'den gelen öğrenci sayısın- daki azalmaya karşılık, üye sayımız azalmadı. Tersine İTÖF'e katılan örgüt sayısı arttı. Dil okullarındaki öğrenciler arasında örgütlenmeye olan ilgi her gün 


a ŘŘ—— 


artıyor. 

Bunları göz önüne alan İTÖF 
17. Genel Kurulu: 

Londra'daki dil okullarında öğrenim gören öğrenciler arasında örgütlenmeyi hızlandırmayı, buralarda dernekler kurmak, bireysel üyeler kazanmak yolunda gitmeyi, 

Londra dışında Türkiyelilerin yoğun olduğu kentlerde örgüt-İlenme çalışmaları başlatmayı, var olan çalışmaları güçlendirmeyi, özellikle Exeter, Bournemouth, Edinborough ve Cardiff" te çalışmaları hızlandırmayı. 

Üye derneklerimizin bölgelerinde örgütlenme çalışmalarını hızlandırmalarını, yeni ` üyeler kazanmalarını ve örgütlerini güçlendirmelerini karar altına alır. 
= Daha güçlü bir ITÖF için İLERİ! 


BURSLAR ARTTIRILSIN 


Burslar sorunu öğrencilerin en can alıcı sorunlarından biri durumuna gelmiştir. Bu sorun bugün başlamadı. Yarın da sona ermeyecektir. Sorunun temelin- de Türkiye'deki çarpık kapitalizmin çarpık eğitim sistemi durmaktadır. 

Bir senedir burslarımız doğru dürüst elimize geçmedi. Aralık, ocak, şubat maaşlarımızı halen alamadık. Klimize arasıra geçse bile değer kaybına uğruyor. Burs miktarları bu enflasyon ortamında yeterli değil. Aç yaşıyoruz. Yaşamımızı sürdürebilmek için kaçak çalışmaya itiliyoruz. 

Yurt dışındaki öğrencilerle ilgili 1416 sayılı yasa anti-demokratiktir, gericidir. Bu yasanın amacı, öğrenci gençliği sömürü mekanizmasının dişlileri arasında yıkıma uğratmaktır. 

Bu yasa ile öğrenci gençlik altından kalkamayacağı yükiimlülüklerin baskısı altına sokulmuştur. 

Bu yasa ile yabancı ülkelere gönderilecek öğrenciler için kon- 


tenjanlar keyfi ayarlanıyor. 

Bu yasa ile şovenist propaganda yapılıyor. 

Bu yasa ile öğrencinin ülkesinin toplumsal ve siyasal sorunlarıyla ilgilenmesi yasaklanıyor. 
Öğrenciler öğrenim görecekleri ülkeleri bile özgürce seçemiyorlar. 

Bu yasa ile bayan öğrencilerin burs alması engelleniyor. 

Bu yasa ile öğrenci tüm hayatı boyunca parasal olarak sömürü mekanizmasının dişlilerine kurban ediliyor. 

Demokratik hakların kazanımı hangi görünümde ortaya Çıkarsa çıksın hiçbir burjuva partisi ve hükümetinden beklenemez. Burjuvazi hak vermez, haklar savaşımla, militan savaşımla söke söke alınır. 

İTÖF 17. Genel Kurulu, 
1416 sayılı yasanın değiştirilmesi icin örgütlü savaşımını yükseltmeyi, bu amaca yönelik eylemlerini sıklaştırmayı karar altına alır. 


istemlere göre 


YAYINLAR ÜSTÜNE 


sınıfının savaş yolundan yürüyen İTÖF, İngiltere'deki Türkiyeli gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist savaşımında akademik sorunlarında yol göstermek için ve hep birlikte öğrenmek için yayınlar üzerinde ayrı bir önemle duruyor. 

, Türkiye'den uzakta okuyan İngiltere'deki ö gençlik, 


İşçi 


öğrenci 
Türkiye'deki sınıf savaşımının sıcaklığını, yakınlığını, ateşini içinde duymalıdır. Bu amaçla, Türkiye'de işçi sınıfının, köylülüğün, gençliğimizin, Kürt halkının, tüm demokratik kesimlerin verdiği savaşı öğrenmeli, olayları yakından izlemeli, bu savaşımı 


yabancı öğrenci (o hareketine duyurmalıdır. 
Yayınlarımız, İngiltere'de 


okuyan Türkiyeli öğrencilerin akademik her sorununu izleyebilmeli, eğitimde gerek Türkiye ve gerekse İngiliz hükümetinin okul ücretleri konusunda ayrımcı, ırkçı siyasetine karşı öğrencileri savaşa çekmelidir. Yayınlarımız, öğrencilerin akademik, 


sosyal, politik tüm alanlardaki sorunlarına somut çözümler getirecek düzeyde olmalıdır. Türkiye'deki gençliği, İngiltere'deki öğrenci gençliğin savaşımından haberdar etmelidir. v: 

Bugüne dek gazetemiz Oğrenci Gençlik aracılığıyla öğrenci sorunlarına yanıt vermeye çahştık. 

 ITöÖF 17. Genel Kurulu, gazetemiz Öğrenci Gençliğin her -ay düzenli olarak çıkartılabilmesi ve somut olaylara yönelik aydınlatıcı bir işlevi yerine getirebilmesi için tüm İTÖF üyesi arkadaşların yazınsal ve parasal konularda yardımcı olmalarını, gazete satışının abone kampanyasının sürekli devam etmesi ve artmasını, gazetenin yetişemediği Türkiye ve İngiltere'ye yönelik önemli olaylarda Türkçe ve İngilizce bültenler çıkartılmasını, İTÖF El Kitabı'nın 3. baskısının İngiliz öğrenim kanunların- daki yeni değişikliklere göre yeniden düzenlenmesini o karar altına alır. 


DIŞ ÖRGÜTLERLE BAĞLARIMIZI PEKİŞTİRELİM 


İTÖF'ün yurdumuzda olduğu kadar İngiltere ve Avrupa'da saygın bir ismi var. Uluslararası Öğrenci Birliği (IUS), NUS, Afrika Ulusal Kongresi, Anti-Apartheid, Liberation gibi milyonlarca üyesi olan demokratik yığın örgütlerinin, dünyanın dört bir bucağından gelen devrimci gençlik örgütlerinin federasyonumuzla sıcak bağları vardır. 

Özellikle yabancı öğrenci savaşımı sözkonusuyken, İTÖF İngiltere'de başlı başına bir örgütsel güçtür. NUS Kongresi' nin sonuçları İTÖF'ün insiyatifiyle ve onun önderliğinde kurulan JACOS'un ülke çapında gösterdiği gelişme bu gerçeği belgeliyor. 

Gösterilerde, o yürüyüşlerde örgüt temsilcileri ve ulusal federasyonlar İTÖF ile her zaman man dayanışma içinde oldukla- 


rım somut olarak defalarca gösterdiler. : 

Tüm bunlar ve İTÖF'ün genel saygınlığı iki şeye bağlıdır: Birincisi federasyonumuzun ciddi çalışması, İngiltere'deki Türkiyeli öğrenci hareketinin tek ve savaşkan temslicisi olması. İkincisi yabancı örgütlerle ilişkisinde İTÖF'ün hiçbir zaman esirgemediği ilkesel olarak ve eylemde somutladığı uluslararası devrimci dayanışma anlayışıdır. Bu iki öğenin birleşmesi federasyonumuzun önemli bir kan damarını 


oluşturuyor. 
, Devrimci ilkelerimizden hiçbir zaman ödün vermeyiz. 


Gençliğimizin militanca sürdürdüğü enternasyonalist geleneklere yaraşır biçimde İTÖF'ü geliştireceğiz. Uluslararası örgütlerle olan bağlarımızı daha da pekiştireceğiz. 


o o KIBRISLI 
ÖĞRENCİLERİN SOMUT SORUNLARI 


İngiltere'de öğrenimde bulunan Kıbrıslı Türk öğrencilerin başta, okul-burs-vıze-konut sorunları öğrenim hayatlarına son veriyor. 
Öğrencilerin bu sorunlarının çözümü için, KTFD Londra Temsilciliği her zamanki gibi, en küçük bir ilgi bile göstermiyor. 
Sorunlarına çözüm araması için başvuran öğrencilere, “bütçede para yok", “politikaya karışmayın" gibi yanıtlar veriliyor. 

Türkiye (o finans-kapitalinin Kuzey Kıbrısı işgalinden sonra, sorunlar daha da dayanılmaz oldu. Finans-kapital bir yandan Kıbrıs Türk işçisini-emekçisini tırnaklarıyla sömürürken, diğer yandanda yurt dışına, İngiltere' ye öğrenime gelen öğrenci gençlik wimpy'lerde, lokantalarda, fabrikalarda kırılıyor. Ailelerinin karşılaması imkansız olan okul, konut vb. masraflarını karşılaya bilmek için normal çalışma saatinin üstünde ve çok düşük ücret karşılığında çalışmak zorunda birakılıyorlar. Tüm bunların üzerine bir de dil ve vize sorunları eklenince çoğu öğrenci öğrenimini yarıda bırakmak 70- runda kalıyor. 

Kuzey Kıbrıs'ın işgalinden sonra, Türkiye finans-kapitalinin tamamiyle kuklası durumuna giren Denktaş hükümetinin öğrencilerin bu sorunlarına yaklaşı- 


mı, Kıbrıs Türk işçisine, emek-. 


çisine karşı takındığı tutumdan farklı değildir. Öğrenci gençlik bilincli olarak bu sorunların içinde boğulmaya itiliyor. 
Finans-kapital (o Türkiye'de olduğu gibi Kıbrıs'ın Türk kesiminde de yaşamı cehenneme döndürdü. Düşman ortaktır. Biz şuna inanıyoruz; Türkiye'de de, Kıbrıs'ta da devrimci sınıfların kurtuluşu ortak düşmana karşı, el ele, omuz omuza verilecek savaştan geçer. Bu, öğrenci gençlik içinde böyledir. Kıbrıslı Türk öğrencilerin sorunları, Türkiyeli öğrencilerin sorunlarıyla kaynaştı. Birlikte çözüm bekliyor. Bu da, İngiltere'de öğrenci gençliğin devrimci örgütü olan ITÖP'te örgütlenmekten geçer. 
ITÖF 17. Genel Kurulu Kıbrıslı Türk öğrencilerin sorunlarının çözümü için ardıcıl savaşımını yükseltmeyi karar altına alır. 
Yaşasın örgütümüz İTÖF! 


ANTI-EMPERYALİST 
SAVAŞ BİRLİĞİ 
Türkiye devrimci gençliğinin bir parçası olarak, biz Türkiyeli öğrenci gençler, Türkiye işçi sınıfının savaş yolundan yürüyoruz. Emperyalizmden sosyalizme geçiş çağı olan günümüzde bütün dünyada devrim savaşı yükselerek sürüyor. Bu ülkelerin gençliği de kendi emekçi halklarının yanında, onların savaş yolunda emperyalizme karşı yiğitçe savaşıyor. 

Filistin'de üzerinde özgürce yaşayacağı topraklar uğruna savaşan, İran'da Şah'ı alaşağı eden dev yığın savaşına katılan, Nikaragua'da barikatlara çıkan, Güney Afrika'da emperyalizme karşı savaşan, Afganistan'da devrimin kazanımlarını gericiliğe ve emperyalizme karşı koruyan yiğit gençliğe selam olsun. 

İTÖF 17. Genel Kurulu: 

Dünyada emperyalizme karşı savaşan tüm ülkelerin İngiltere'deki örgütleriyle yakın ilişkilerini sürdürmeyi, onların eylemlerine destek vermeyi: 

Yayınlarında bu ülkelerin gençliğinin savaşımına geniş yer vermeyi; 

Genel Kurul sonrasında bu karar tasarısını DDGF'na ve tüm devrimci gençlik örgütlerine mesaj olarak göndermeyi; 

karar altına alır. 


Genel Kurulumuzda ayrıca Kültür ve spor çalışmaları üs- 


tüne bir karar tasarısı oybirliği ile kabul edilmiştir. 


militanca. 


MYK RAPORU 
(Baş tarafı 3. sayfada) 


fettişliğin kayıtsız tutumunu" ve faşistlerin öğrenciliklerinin silinmesini protesto için bir gösteri düzenledik. Hakkımızı söke söke alacağımızı haykırdık. Bu eylemin yığınsal olmasını sağlamak için okullardaki çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Öğrencilerin somut sorunlarının çözümünde en önde yürüdüğümüzü, örgütlü gücümüzü gösterdik. 

Ocak ayı içinde çalışmalarımız 30 ocakta Müfettişliğin önünde protesto gösterisi ve 17. 
Genel Kurula yönelikti. Tüm üyelerimizi bu çalışmalara seferber ettik. 

Diğer önemli bir konuysa, ülkemizden uzakta yaşamın getirdiği zorluklardır. Burs, okul ücretleri ve benzeri gibi. 

Bu sorunlar üzerine bir de Müfettişliğin kayıtsız tutumunu eklersek yaşam öğrenciler için ateşten bir gömlek oldu. 
Görevi öğrencilere yol göstermek, onlara yardım etmek olan Müfettişlik hiçbir soruna çözüm getiremediği gibi bürokratik engellemelerinde öğrencilerin önüne dayadı. Burslar yetersizmiş, geç gelirmiş, umurunda bile degil ama kimin asker kaçağı, kimin olmadığının jandarmalığı görevini eksiksiz yerine getiriyor. 
Sorunların çözümü federasyonumuzun ana çalışma alanlarından biri oldu. 

13 ekimde Londra'da "Akademik Sorunlar" forumu düzenledik. 30 ocakta yine Londra'da öğrenci müfettişliğinin önündeki protesto gösterisini örgütledik, hakkımızı alabilmenin tek yolu örgütlü gücümüz olduğunu ve onu söke söke alacağımızı haykırdık. 

İngiliz hükümetinin ırkçı politikası ve okul ücretlerindeki astronomik artışlar çoğu Öğrenci arkadaşlarımızı okulları bıraktı. Bu da önümüzdeki önemli savaş alanlarından biridir. İTÖF bu savaşımda da en önde yürüyor. Bunun için tüm yerli yabancı öğrencilerle birlikte savaşımını yükseltti. Bu gün İngiltere'nin dörtbir yanına yayılan JACOS'un kurulmasında öncülük etti. Anti-Apartheid'a üye oldu. Bulundugu bölgelerde okul işgallerini örgütledi, aktif olarak katıldı. 
Savaşımımız sürüyor. 


yüzünden 


Örgütlenme 
1. Londra içi örgütlenme çalışmaları: 

Devamlı bir sorun olan Londra içi örgütlenme çalışmalarında önemli adımlar atmamıza karşın bu çalışmalarımızı yeterli görmüyoruz. Londra'da çalışmalarımız iki koldan ilerliyor. Dil okulları ve üniversiteler. Londra' da çok sayıda dil okulu bulunmasına karşın bu okullarda öğrenciler kısa bir süre öğrenim gördüklerinden kalıcı bir örgütlenme yapmak oldukça zor. Asıl kalıcı örgütlenmeler üniversitelerdir. Geçtiğimiz dönemde Londra'daki en önemli kazanımımız Imperial College TÖD'ün İTÖF'e katılması oldu. Türkiyeli öğrencilerin en yoğun olduğu Londra'daki çalışmalarımıza önümüzdeki dönem daha geniş bir kadro ayırarak aksayan yönlerimizi gidermek önümüzdeki en acil görevlerdir. 

2. Londra dışı örgütlenme çalışmaları: 

Geçtiğimiz dönem yoğun örgütlenme çalışmaları yaptığımız şehirlerin başında Bournemouth gelmektedir. Çok sayıda Türki- 


yeli öğrencinin bulunduğu bu kentte Sussex derneğimizin aktif çalışması ile kurulan Dorset TÖD, İTÖF'e katıldı. Bunun dışında Exeter, Bradford, Norwich'deki çalışmalarımız sürmektedir. 

Londra dışı çalışmalarımızın yoğunlaştığı bölgelerden biri de Manchester oldu. Bu yıl sık sık Manchester'e gittik. İTÖP'ün oradaki osempatizan halkasını daha da genişlettik. Manchester' de okuyan İTÖF'lü bireysel üyelerin özverili çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Londra dışı çalışmalarımız, önümüzdeki dönemde daha da yoğunluk kazanmalıdır. Üye derneklerimizdeki kadroların genişlemesi, sempatizan yığınının artması, yeni dernekler kurmak önümüzde duran görevlerdir. 

Öte yandan, dernek çalışmalarını yönlendirmek ve koordine etmek, kollektif çalışmayı daha da geliştirmek ikinci bir görev olarak önümüzde durmaktadır. 


Öğrenci Gençlik ve diğer yayın çalışmaları 

Bu alandaki çalışmalarımızda aksayan yönlerimiz O olmasına karşın başarılı bir çalışma yürüttük. Öğrenci Gençliğin düzenli çıkmasını sağladık. Sayfa adedini altıya çıkarttık. Bunu yayın kuruluna geniş bir kadro ayırarak ve tüm arkadaşların özverili katkısıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde aksamadan çıkması mali sorunumuza kalıcı bir çözüm bulmakla olacaktır. 
Genel kurulun bu konudaki önerileri yeni seçilecek yönetim kuruluna ışık tutacaktır. Öte yandan, Türkiye'deki önemli gelişmeleri İngiliz kamuoyuna duyurmak, onların desteğini sağlamak için İngilizce bülten çıkarmaya başladık. 


Sonuç 
Değerli Arkadaşlar, Gelecek dönemde örgütümüzün önünde duran sorunları şöyle sıralayabiliriz.. 

1. İngiltere'de Türkiyeli öğ- 


rencilerin niteliksel gelişimini hızlandırmak, bunlardan yeni kadrolar yetiştirmek, 


2. Londra'da örgütlenme çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek, yeni demekler kurmak, 

3. Londra dışında yeni halkalar kurmak, sempatizan halkaları genişletmek, 

4. Öğrenci yığınının somut sorunlarına daha fazla eğilmek, çözümler aramak, 

5. İngiltere'deki demokratik öğrenci hareketinin anti-faşist, anti-emperyalist temelde kesin birliğini pekiştirmek, 

6. Faşistlere karşı savaşımı daha da hızlandırmak, yığınsal eylemler koymak, 

7. Avrupa'da Türkiyeli ilerici öğrenci hareketinin önünde engel olan Maoculara karşı savaşımı hızlandırmak, 

8. Dış örgütlerle, yerel kardeş örgütlerle bağları iyice pekiştirmek. JACOS'u İngiltere' nin her tarafına yaymak, 

9. Öğrenci Gençliğin mali sorununu çözmek. 

Geçen dönem içinde çalışmalarımızı elimizden geldiğince eksiksiz sıralamaya çalıştık. Önümüzde duran görevleri belirttik. 
Eleştirileriniz ove değerlendirmeleriniz federasyonumuza seçilecek yeni yönetici arkadaşlara ışık tutacaktır. 

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ GÜ-CÜMÜZİTÖF! 


İNGİLTERE'DE ÖĞRENİM: 


Öğrenci arkadaş! 
İTÖF el kitabı çıktı 


İTÖF EL KİTABININ 
3. GENİŞLETİLMİŞ BASKISI YAKINDA ÇIKIYOR DERNEKLERİMİZDEN İSTEYİN 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Dayanışma Mesajları 


Konfederasyomuz DİSK'in 31 
Ocak ilâ 1 Şubat tarihlerinde düzenlediği Yürütme Kurullarının ortak toplantısı başta olmak üzere yoğun çalışmalarımız nedeniyle Genel Kurulu'nuza katılamamaktan üzgünüm. 

Yerli ve yabancı finans-kapital çetelerinin baskı, terör yaratarak, soygun ve talanlarını sürdürmekte olduğu ülkemizde mücadele gün geçtikçe sıcaklaşmaktadır. 

Böylesi bir süreçte yapılmakta olan Genel Kurulu'nuzun demokrasi güçlerine moral ve güç vereceği kuşkusuzdur. 

Yapacağınız çalışmaların ve alacağınız kararların bu doğrultuda olacağına inanıyor, Genel Kurulu'nuza başarılar diler, saygılar sunarım. 


BASIN—İŞ 
Burhan Şahin 
Genet Başkan 


Sayın Kongre Divanı, üyeler ve saygıdeğer misafirler, 

İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu'nun 17. Olağan Genel Kurulu'na Federal Almanya' daki Kürdistan İşçi Dernekleri KOMKAR'ı davet ettiği için çok teşekkür ederim.  İşlerimizin çokluğundan ötürü Genel Kurulunuza katılamadığımız için üzgünüz, anlayışla karşılayacağınza inanıyorum. 

Dostlar, 

Dünya devrimci güçlerinin hızlı bir şekilde ilerlediği günümüzde Türkiye'deki tekelci burjuvazi ve NATO'cu güçler, Türkiye İşçi Sınıfı ve Kürt Halkının ağır mücadeleler uğruna elde ettikleri demokratik hakları ortadan kaldırmak için tüm devlet mekanizmasını seferber etmişlerdir. İlerici sendikaların yönetici ve üyeleri tutuklanmakta, demokratik kitle örgütleri yasaklanmakta, binlerce ilerici, demokrat ve sosyalistler zindanlara doldurulmaktadırlar. Sıkıyönetim ve gündeme getirdikleri faşizan maddelerle kendi burjuva Anayasalarını da rafa kaldırarak faşist diktatörlüğü getirmek istiyor. bu güçler. 

Kürdistan'ın 16 ilinde ilan ettikleri (o sıkıyönetim (o kanalıyla Kürt Halkının ulusal-demokratik mücadelesini veren sosyalist ve yurtseverleri sürgün ediyor, görevden alıyorlar. Askeri komando ve terör örgütleri kanalıyla Kürt Halkı üzerindeki baskı ve zorbalığı artırıyor, onun demokratik kitle örgütlerini bombalıyor veya kapılarına kilit vuruyor, 

Devlet kanalıyla beslediği faşist MHP ve onun yan örgütlerine tüm olanaklar tanıyarak ilerici ve sosyalistlerin üstüne sadırtıyor. Faşist ve gerici güçler baskı ve terörü son dönemde yurtdışında da güçlendirdiler. Federal Almanya'daki son olaylar bunun açık belirtisidir. 

Günümüz şartlarında tüm Türkiyeli ilerici-demokrat güçlere düşen görev tırmanan faşizme karşı anti-emperyalist, anti-faşist anti-sömürgeci ve anti-şovenist mücadelede güç ve eylem birliği- ne gitmektir. Ancak Türk Halkı ve Kürt Halkının ilerici devrimci güçleri ortak düşmana karşı güç ve eylem birliğini oluşturabilirse, faşist güçlere darbeyi vurabilir, Kürt Halkının sömürgeci güçlere karşı verdiği mücadelenin güçlenmesinde yardımcı olur. 

17. Olağan Genel Kurulu'nuzun bu anlayış içinde ve başarılı olmasını içtenlikle dilerim. 

Devrimci selamlarımla 


KOMKAR 

Federal Almanya'daki Kürdistanlı İşçi Dernekleri Federasyonu 

A. Saydam, Genel Sekreter 


Britanya Etyopyalı İlericiler Birliği (APEB) örgütünüzün emperyalizme ve onun uşaklarına karşı verdiği savaşta tüm desteğini ve dayanışmasını iletir. 

Türkiyeli kardeşlerimizin emperyalizme ve hegemonyacılığa karşı verdiği savaşım bizlerin verdiği savaşımın bir parçasıdır. 
Ezilen halkların savaşımı utkuyla bitecek ve emperyalizm yıkılacaktır. 

Türkiyeli devrimcilerin savaşımı utkuya ulaşacaktır! 

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi! 


Britanya Etopyalı İlericiler Birliği 


Ulusal Öğrenci Birliği (N US) olarak İTÖF'ün 17. Genel Kurulu' nu candan kutlarız. NUS, İTÖF ile olan kardeşliğe ve birliğe büyük önem veriyor. NUS olarak Türkiye'de halkın üzerine yapılan baskıları yeriyoruz ve sizlerin özgürlük ve demokrasi için verdiginiz savaşı tim gücümüzle destekliyoruz. Umarız önümüzdeki yıllarda örgütünüzle daha sıcal ilişkiler içinde bulunacağız. 

NUS İngiltere'de hükümetin yabancı öğrencilere saldırısına karşı savaşmaya devam etmenizi diler. 

Kongrenizin başarılı ve verimli geçmesini umarız. 

David Aaranovitch 
NUS Ulusal Sekreteri 


Yönetim kurulu üyeleri ve değerli üyeleri 

Çağrınızı almış bulunmaktyız. Genel Kurulu'nunza katılamadığımızdan dolayı üzüntümüzü beirtmek isteriz. Federasyon' unuzun Emperyalizme ve faşizme karşı verdiği mücadeleyi destekler yanınızda olduğumuzu bildiririz. 

17. Olağan Genel Kurulu'nuzu candan kutlar, mücadelenizde bitmez başarılar dileriz. 

Dostça selamlar 


Türkiye Köy İlko kullarına Yardım Derneği (İsviçre) 

Yönetim Kurulu adına 

Başkan Kazım Alkaç 


Avrupa Kürt Öğrenci Derneği kongrenizi candan kutlar, başarılı geçmesini diler ve savaşımınızı tüm gücümüzle desteklediğimizi bildirir. 

Yoldaşlar, sizlerin Türkiye ve diğer ülkelerdeki Kürt sorununda aldığınız ilkeli ve ilerici tutumunuzu biliyor ve destekliyoruz. 
Bu tutumununz Kürt devrimcileri tarafından takdirle karşılanmaktadır. Demirel hükümetinin paşa gelmesinden sonra Kürtler 


üzerindeki baskı ve zorbalık daha. 


da arttı. Kürt halkının çilelerini ve yoksulluğunu incelemeye bile gerek görmeyen faşistler ve generaller "doğudaki sorundan" ve ""bölücülükten"' sık sık bahsediyorlar. 

Yoldaşlar, l 

Bizler biliyoruz ki Kürt ve Türk halklarının savaşta birliği olmadan mücadelemiz yenilgiyle sonuçlanacaktır. İşte bu yüzden tüm ilerici ve demokratların görevi bu ilkeyi pratiğe geçirmektir. 

KSSE federasyonunuza akademik ve demokratik haklar için savaşımında bir kez daha başarılar diler. 

— Yaşasın Türk ve Kürt halklarının emperyalizme, gericiliğe ve faşizme karşı savaş birliği! 

— Kahrolsun Irak Baas rejimi! 

— Barış, demokrasi ve özgürlük için İleri! 


Avrupa Kürt Öğrenci Derneği Ingiltere Branşı 


Değerli Dostlar, 
Önce kongrenize çağrıldığımız için sizlere teşekkür ederiz. 
Bugün İngiltere'de II. Dünya savaşından beri gelmiş geçmiş Muhafazakâr hükümetlerin en gericisiyle karşı karşıyayız. Bu hükümet kamu harcamalarında büyük kısıtlamalardan yanadır. 
Bunun etkisini biz öğrenciler öğrenim kurumlarındaki kısıtlamalarda görüyoruz. Bu önlemlere karşı ardıcılsız savaşım gerekiyor. 
N.O.L.S. öğrencilerin bu savaşında kararlıdır. Yerli ve yabancı öğrenciler haklarını almak için birlikte o savaşacaklardır. 
ITÖF'ün JACOS içinde yaptığı çalışmaları da ayrıca kutlarız. 
N.O.L.S. dünyada faşizme ve emperyalizme karşı savaştan, barış ve detanttan yanadır. Sizlerin Türkiye'de faşizme ve emperyalizme karşı verdiğiniz savaşta yanınızda olduğumuzu ve tüm gü- 


.cümüzle desteklediğimizi belirti- 


riz. 
Kongrenize, ilerde yapacağınız çalışmalarda başarılar dileriz. 


İşçi Partisi 
Ulusal Öğrenci Örgütü 


İngiltere'deki Türkiyeli öğrencilerin devrimci örgütü İTÖF'ün 
17. Genel Kurulu'na başarılar dileriz. 

Yaşasın işçi ve öğrenci gençliğin devrimci dayanışması! 


Düsseldorf İşçinin Sesi Muhabirleri 


Federasyonunuzun 17. Genel Kurulu'na çağrınızı aldık. Dernegimiz çalışmalarının yoğun olması nedeni ile Genel Kurulu' nuza katılamıyoruz. 

Genel Kurulunuzun başarılı geçmesini ve anti-faşst, anti-emperyalist mücadelenizde başarılar dileriz. 


Düsseldorf İşçi Demeği Yönetim Kurulu adına sekreter Y. Ilkutluğ 


Fatih Halkevi yönetim kurulu ve üyeleri olarak genel kurulunuzu selamlarız. 

Arkadaşlar, Türkiye'de ABD emperyalizminden kaynaklanan faşizm azgın saldırısını yoğunlaştırarak sürdürmektedir. En son Tariş'te, Ege Üniversitesi'nde, Kahramanmaraş faşist katliamını protesto o hareketlerinde ABD emperyalizminin işbirlikçileri ordusu, polisiyle devrimci işçi, öğrenci, öğretmenlere azgınca saldırmaktadır. Antakya'da ve birçok şehirde faşist katliamlar tezgahlamaya çalışmakta, yüzlerce insanı tutuklamaktadırlar. 

Biz Türkiyeli Devrimciler olarak tüm bu baskıların kaynağının ABD emperyalizmi, işbirlikçi burjuvazi ve feodal mütegallibeler olduğunu biliyoruz ve Devrimci Mücadelemizi yılmadan sürdürüyoruz. 

Bu doğrultuda İngiltere'deki öğrenci arkadaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Türkiye' deki Anti-faşist — Anti-emperyalist mücadeleye en aktif biçimde omuz vermek, bu mücadeleyi tüm yabancı, devrimci örgütlere tanıtmak ve kamuoyu yaratmak doğrultusundaki çabalarınızı sürdürmenizde başarılar diler, tekrar devrimci selamlarınızı iletiriz. 

Kahrolsun Faşizm! 

Kahrolsun Emperyalizm! 

Yaşasın Türkiye Halklarının Devrimci Mücadelesi! 

Faşizme Karşı Omuz Omuza! 


Fatih Halkevi 
Basın-Yayın Bürosu 


Genclik 


Değerli Yoldaşlar, 

İlk önce Genel Kurulunuza Ankaralı Leninci komünistler adına en içten selamlarımızı ve başarı dileklerimizi iletiriz. Bu mektup olanaksızlıklar nedeniyle elinize geç ulaşabilir. Bu neden- den dolayı bizi bağışlamanızı dileriz. 

Yoldaşlar! 

“Gençlik, öğrenci gençlik, köylu gençlik, özellike işçi gençlik savaşımın sonunu tayin edecek güçtür" (Lenin). Toplumsal bir kategori olan gençlik, yapısında taşıdığı atılganlık, cesaret, özveri, fedakarlık, girişkenlik, öğrenme isteği gibi nitelikleriyle devrimci savaşında Lenin' in de belirttiği gibi çok önemli bir konuma sahiptir. 

Türkiye devrimci hareketini ele alırsak gençliğin önemli bir kesiminin anti-faşist, devrimci saflarda olduğunu gözlemleriz. 
1950'lerde fabrika aşamasının yerleşip sanayi proletaryasının oluşup, güçlenmesi komünist hareketin gelişminin nesnel temellerini yaratmıştır. 1960'lardan sonra işçi sınıfının koymuş olduğu devrimci eylemler (grevler, direnişler, fabrika işgalleri, 15-16 Haziran), işçilerin burjuva yasalarını elinin tersiyle iterek haklarını bileğinin hakkıyla alması gençliği de hareketlendirmiş ve gençliğin devtimci ateşini alevlendirmiştir, O sırada TİP'in sağ anlayışına karşı ortaya çıkan sol yanılgılar taşıyan küçük burjuva DEV—GENÇ hareketi, bu hareketin 1971'de yenilmesine rağmen gençliğin devrimci enerjisini, kararlılığını açığa çıkarmıştir. Bu yenilgilerin sorumlusu sadece burjuvazi değildir. Bizler, Leninci komünistler, Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin taviz vermez kararlılıklarını, devrime olan inançlarını hiçbir zaman unutmayacak, bu yurtseverlerin anısnı yaşatacağız! 

TKP'nin 1973 atılımıyla Türkiye komünist hareketinde yeni bir dönem başladı. Toplumsal gereklilikten doğan TKP'nin gelişmesi kısa sürede içinde taşıdığı olumsuz yanlarına rağmen yığınları sardı. Fakat hareketin içinde taşıdığı oportünist yanılgıların giderek hakim olması; Leninci siyasetten verilen tavizler, yani TKP yönetiminin oportünistlerin eline geçmesi bu gelişmenin önünü tıkadı. 1 Mayıs 1977'den bu yana tıkanma belirgin bir hal aldı. Bunun sorumlusu TKP'nin başına çöreklenmiş oportünist hainlerdir. Örgütleri kanlarıyla, canlarıyla yaratan 


Öğrenci Birliği. 


Genel Kurulumuza ayrıca şu demokratik kitle örgütleri ve öğrenci birliklerinden dayanışma mesajları gelmiştir: 


savaşımın sonunu tayin edecek güçtür 


komünistleri, Lenincileri örgütlerden tasfiye ederek, likidasyona girişerek tam bir batağın içi- ne düşmüşlerdir. 

Yığınların devrimci enerjisini, coşkusunu yönlendirecek, yığınları devrim hedefine yöneltecek olan Lenincilerdir, onların partisidir. Burjuvazi, yığın eylemleri- nin önüne geçmek için her yolu deniyor. Yığınları pasifize etmek için sosyal demokrasiyi, beşinci kolu olan oportünizmi kullanıyor. Burjuvazi, devrimin en güçlü mevzilerine beşinci kolu oportünizm yoluyla saldırıyor. Bu anlamda Türkiye devtimci hareketinin önündeki en büyük engel TKP yönetimindeki devrim kaçkını, likidatör, hain oportünistlerdir. Oportünizmi yenmek zorundayız. Unutmayalım ki oportünizmi yenemeyen burjuvaziyi hiç yenemez. Bunu da yapacak olan bizler, Lenincileriz. İTÖF Genel Kurulu'nin bu savaşıma önemli bir katkıda bulunacağı inancındayız. 

Yoldaşlar, 

Gençlik, işçi sınıfı hareketin- deki bu gelişmelerden bağımsız kalamazdı. TKP yönetmindeki bu sağ anlayış, 'sol' anlayışa sahip devrimci akımların komünist çizgiye çekilmemesini, sonuçta da devrimci potansiyelin çarçur edilmesini beraberinde getirmiştir. Komünistlerin görevi gençligin devrimci enerjisini, cesaretini, kararlılığını komünist bilinç ve tavırla birleçiirip doğru kanala akıtmaktır. ” > 


Yoldaşlar, 
Türkiye komünist hareketi yeni bir aşamadadır. Hareketin 


içinde, Lenincilerin dayatmasıyla yoğun bir tartışma sürüyor. 
Ülkenin yaşamakta olduğu devrimci durum safları dhaa bir netleştiriyor. Leninci teorimiz gençliği alabildiğine sarıyor. Leninci ideolojiyi ilk benimseyenler işçi, öğrenci gençlik olmuştur. Oportünizm artık iflas etmiştir. Diğer devrimci akımlar da bunalımın, çürümenin içindedir. Bunların çıkmazını çözecek olan da Leninci ideolojidir. Militanlar, savaşımın sonucunu beilrleyecek olan militanlar, çoğun değil doğrunun yanında yerini alıyor. 

İTÖF Genel Kurulu'nun bu inançla alacağı kararların bu doğrultuda yeni bir adım olacağı inancındayız. 

Yaşasın Marksizm-Leninizm! 

Kongrenize yeniden başarılar dileriz. 

Komünist selamlarımızla 


Ankaralı Leninci Komünistler 
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